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Sint Nicolaas 

 
In het liedboek is een lied opgenomen over Sint Nicolaas: lied 745. Al in het 1e couplet komt hij 
in beeld, Nicolaos, als een 'oergestalte' verwijzend naar Gods erbarmen. 
 
Uit de schemer van de tijden 
doemt een oergestalte op,  
met legenden, staf en mijter, 
beeld van het erbarmen Gods. 
Nicolaos, zegevieren  
zal het recht voor heel het volk, 
sta ons bij nu wij hier bidden, 
wees van onze woorden tolk. 
 
Sint Nicolaas is de patroonheilige van onder andere kinderen, 
reizigers en schippers. Kinderen staan in het 2e vers van dit lied centraal. Het is ontroerend: het 
noemt het onrecht dat kinderen ook vandaag de dag nog wordt aangedaan, dichtbij en ver weg 
 
Voor het kind dat niet kan spelen 
en geen veilig huis meer kent; 
dat geen kans krijgt om te leren, 
uitgebuit wordt en miskend; 
dat geweld gewoon gaat vinden 
en gepantserd verder leeft..... 
God behoed al deze kinderen, 
dat uw aarde toekomst heeft. 
 
In vers 3 wordt verwezen naar de legendes over Sint Nicolaas. Zo zou hij 3 dochters van een 
arme man geholpen hebben door buidels met goud in hun huis te strooien. Aan dit verhaal 
wordt het strooien van pepernoten en suikergoed tijdens het Sinterklaasfeest ontleend.  
 
Sint Niklaas, die weet wat recht is 
en wat slecht is ondervangt, 
vrijgekocht heeft hij drie dochters 
van een redeloze man. 
Driemaal werpt hij gulden klompjes 
door het venster aan de straat, 
driemaal ziet een dochter toekomst, 
wordt een vrouw, krijgt nieuwe staat. 
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Sint Nicolaos is ook de heilige die de reizigers beschermt. Bij 'reizigers' kun je denken aan wie 
vroeger in den vreemde reisde, ook pelgrims, met alle gevaren van dien. Die eeuwenoude 
vreemdeling die door onbekende oorden reist op zoek naar beter is niet veel anders dan de 
vreemdelingen die vandaag de dag onze landen binnenkomen. Ze worden asielzoekers 
genoemd of gelukszoekers. Mensen die met gevaar voor eigen leven in ons werelddeel een 
nieuw, veilig thuis zoeken. 
 
Voor wie reizen in den vreemde, 
voor wie overvallen wordt 
door de stormen, door de schemer, 
door de honger, door tekort, 
die geen eigen grond meer hebben, 
die gevlucht zijn om het brood; 
God, dat wij elkaar behoeden 
én in weelde én in nood. 
 
In het laatste couplet gaat over Sint Nicolaos als beschermheer van de schippers en zelfs ook 
van de 'scheepslui op de wal'. Dit vers sluit af met 'Nicolaos, pleit voor ons', spreek goed voor 
ons. Uit dank daarvoor kunnen wij een voorbeeld nemen aan de veelbezongen vrijgevige, 
barmhartige, liefdevolle heiligman en Heiligman. 
 
Al wie varen op het water, 
zelfs de scheepslui op de wal, 
mogen om Sint Niklaas vragen, 
want hij kent zijn makkers wel. 
Op de zeeën, woedend, ziedend, 
in de stilte voor de storm, 
in gebed of in verstrooiing, 
Nicolaos, pleit voor ons. 
(naar W. Koehoorn)  

 
 

Begin december is het druk: pakjesavond is aanstaande en 
de eerste zondag van Advent kondigt Kerst aan. Het is een 
tijd vol van verwachting. 

 
 
 

 
 
 

Ter bemoediging 
In goede machten liefderijk geborgen 
Verwachten wij getroost wat komen mag. 
God is met ons des avonds en des morgens.                                 Vrede toegewenst en alle goeds,  

Is zeker met ons elke nieuwe dag.                                                                             Marjolen Veerbeek 
(Dietrich Bonhoeffer) 
 

Op zondagavond 10 december 
is er in de Ontmoetingskerk  

een zangavond: Zingend naar Kerst. 
Let op: deze begint om 19.30 uur! 

Welkom! 
 


