
15 mei 2024                    DE KETTINGBRIEF    

 

Door Marjolen Veerbeek, ouderenpastor van de Protestantse Gemeente Lelystad 

Telefoonnummer: 06 – 45 73 27 27                  E mailadres: marjolen.veerbeek@pg-lelystad.nl 

In vuur en vlam  

voor Pinksteren                                                                                                              Lied 343 

Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt, 

die aarde, zon en sterren met jubel schept, 

die hoort de klacht van kleinen, hen ziet en redt. 

Geloofd zij God die kwam ter wereld, Maria’s zoon, 

die mensen hielp en meeleed en werd gedood. 

Hij leeft, geloofd zij Christus die bij ons woont. 

Geloofd zij God die in de wereld met vuur en geest 

ons zuivert en doet opstaan en muren breekt, 

tot alle volken één zijn in Christus’ geest. 

Geloofd zij God die tijd en wereld ver overstijgt, 

die is en was en zijn zal en met ons blijft 

Uitdrukkingen                                                                      en als het al ineenstort betrouwbaar blijkt. 

Als een lopend vuurtje.  

Zich snel verspreidend van een bericht of een nieuwtje. 

In vuur en vlam staan.  

Erg opgewonden zijn, enthousiast zijn. 

Branden van verlangen. 

Iets heel graag willen. 

Met vuur spelen. 

Gevaarlijke dingen doen, gevaarlijk te werk gaan. 

Ergens de hand voor in het vuur steken. 

Ergens heilig van overtuigd zijn, heel erg zeker weten dat het zo is. 

Voor iemand door het vuur gaan.  

Voor iemand alles overhebben, zich opofferen. 

Als klap op de vuurpijl. 

Het absolute hoogtepunt, een verrassing. 

De kastanjes voor iemand uit het vuur halen. 

De moeilijkste dingen voor iemand doen. 

Hij stookt kwaad vuur. 

Hij probeert ruzie uit te lokken. 

Water en vuur zijn. 

Tegengesteld zijn, elkaar niet kunnen verdragen. 
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Gebed 

 

Geest van God, 

Pinkster in ons. 

Als we angstig zijn. 

breek ons dan open. 

Als we denken geen 

verschil te kunnen maken, 

maak ons moedig. 

Als we ons eenzaam voelen, 

doe ons zien hoe we omringd zijn. 

Als we geen wegen vinden, 

doe ons talen spreken, naar ieders hart. 

Als we niet weten waar naartoe, 

Leid U ons dan. 

Als we uitgedoofd zijn, 

vuur ons weer aan. 

Als we onzeker zijn, 

geef ons de kracht daaraan voorbij te gaan. 

Als we opgesloten zijn, 

doe ons naar anderen uitgaan 

Pinkster in ons, 

Geest van God, 

elke dag opnieuw. 

Amen 

 

 

Zegen  

De Heer onze God, Hij zegene jullie:   

Hij laat jullie voeten dansen en geeft kracht aan jullie armen.   

Hij vervult jullie hart met tederheid en jullie ogen met lach;   

De Heer onze God, Hij vult jullie oren met muziek  

en jullie neus met lekkere geuren;   

Hij vult jullie mond met gejuich en jullie ziel met blijdschap.   

Hij schenkt jullie steeds opnieuw de genade van de stilte:   

en het vertrouwen op een mooie toekomst.   

De Heer, onze God, Hij geeft ons allen de kracht om in onze wereld   

geloof, hoop en liefde een gezicht te geven.   

Zo zegene ons de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.   

 

Alle goeds en hartelijke groet, Marjolen Veerbeek 

Gebed 

Heer, ik wil U vragen: 

als U mij voorbij ziet gaan 

deze dag of morgen 

raakt U mij dan even aan 

U hoeft niets te zeggen 

want alleen dat stil gebaar 

zal in mij bewerken 

dat ik weer Uw kracht ervaar. 
 


