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Godsbeelden 

Wie is God? Op deze vraag proberen mensen van alle tijden antwoord 

te geven. Hoe moeilijk ook, in woorden, beelden of symbolen proberen 

we ons God voor te stellen, Hem te omschrijven.  

De bijbel geeft ons verschillende beelden van God. Je zou deze beelden 

kunnen zien als de verschillende kanten van een diamant. De schrijvers 

van de Bijbelboeken keken om zich heen en herkenden iets van Gods 

persoon, handelen of eigenschappen in de wereld om hen heen. Met elk 

gekozen beeld probeerden ze iets over God te vertellen, maar het schiet 

tegelijk ook weer tekort.  

 

9 mei was het Hemelvaartsdag. Jezus, HET beeld van God, was naar de 

hemel gegaan. Met welk beeld van God konden de mensen verder? 

Tijdens kerkkamp spraken we met elkaar over een aantal Godsbeelden 

die in de Bijbel genoemd worden. In het kort: 

 

Koning – Hij is en was en zal zijn, altijd. 

Hij die boven ons is en in ons,  groter dan 

we ons kunnen voorstellen, maar ook 

wonend tussen de mensen. Hij zorgt 

voor ons, Hij is een liefdevolle koning.  

 

Herder – op zoek naar verloren schapen, gids op onze weg en onze steun en toeverlaat, leider van 

rebelse bokjes, Hij zorgt en beschermt en kent je want Hij woont als een herder in je hart en Hij gaat 

naar je op zoek. 

 

Schepper – van hemel, zee en aarde en al wat daarin is, bron van leven, kracht en inspiratie, de 

Schepper zet mensen in beweging, geeft ruimte aan mensen om zelf ook te scheppen, herschept als 

dingen gebroken zijn in ons leven, geeft ons ruimte en mogelijkheden. 

 

Genezer – God kan heilzaamheid brengen, in hart en ziel, 

bij verdriet of bij donkere gedachten. Heil en genezing 

komt niet altijd zoals je het verwacht. Hij kan troost 

brengen en hoop, ook door de mensen om je heen. God en 

mensen als een liefdevolle arm om je heen. Heelmaker van 

de schepping. 
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Rechter – Hij geeft regels (wegwijzers) die richting geven om het 

goede te doen en de schepping te dienen, Hij bemoedigt ons en 

vergeeft ons. Hij is rechtvaardig en betrouwbaar. 

 

Boer – Hij zaait en oogst en doet groeien en bloeien, Hij haalt 

weg wat dor is, Hij maakt het mogelijk dat wij tot leven kunnen komen, dat we gevoed worden en 

ruimte krijgen om vrucht te dragen. Hij heeft liefde voor zijn werk. 

 

Pottenbakker – God schiep (kleide) de mens naar zijn beeld. Dat maakt ieder uniek. 

Er kunnen ook mooie misbaksels tussen zitten en de scherven van het leven 

kunnen ook geluk brengen. In Gods liefdevolle handen worden wij gevormd, ook 

in geloof. Dat maakt geloof een interactie tussen God en mens. Geloven gaat niet 

vanzelf, het is een leerweg en je relatie met God – en ook je Godsbeeld – verandert 

gedurende je leven en dat mag.  

 

Vriend – God bij wie je je hart kunt luchten en lief en leed kunt delen, Hij 

is er voor je, wat er ook gebeurt, Hij ziet je, staat naast je. Er is vertrouwen 

over en weer. 

 

Er zijn veel meer beelden die weergeven wat God voor je betekent, hoe je Hem kunt zien, teveel om 

op te noemen. Een beeld hebben we nodig, om ons naar Hem toe te kunnen wenden. Wie God ook 

voor je is, het is je toegewenst dat Hij dichtbij je is, vandaag en alle dagen.        

   

Vrede en alle goeds, Marjolen Veerbeek 

 

En dan nog even dit:    

Feest 
De eerste woensdag in mei was er weer een verjaardagsbijeenkomst voor 

gemeenteleden die in maart en april 80 en 85 jaar zijn geworden. Vooraf was er  
wat aarzeling, zeiden sommige jarigen: zal ik gaan? Wie, wat zal ik daar treffen? 

Wat je aantreft is een feestelijk aangekleed Jeugdhonk en een gastvrij 
groepje mensen, klaar om de jarigen en hun introducés te ontvangen. Onverwacht leuke 
ontmoetingen vonden plaats. Tussen mensen die vaker of juist minder vaak naar de kerk 
komen, mensen die elkaar wel eens gezien hebben maar nooit echt gesproken, mensen die 
verrast werden doordat ze iets gemeenschappelijks bleken te hebben. Zoals in dezelfde plaats 
gewoond; eenzelfde werkgever gehad of het zelfde werk gedaan; mensen die bij elkaar in de 
buurt bleken te wonen.  

Dit alles bij elkaar, met daarbij de lekkere hapjes en drankjes, maakte het tot een 
geslaagde ochtend. Zelfs zo dat de meesten zeiden: zo'n verjaardagsfeest 
mag wel vaker georganiseerd worden. 

Bent u in mei of juni jarig en wordt u 80 of 85, dan bent u van harte welkom 
op de volgende verjaardagsbijeenkomst op 3 juli 2024.                                             

U krijgt hiervoor een uitnodiging. 


