
16 december 2024                    DE KETTINGBRIEF    

 

Door Marjolen Veerbeek, ouderenpastor van de Protestantse Gemeente Lelystad 

Telefoonnummer: 06 – 45 73 27 27                  E mailadres: marjolen.veerbeek@pg-lelystad.nl 

Adventskrans in de protestantse traditie 
In 1839 maakte een Duitse, lutherse theoloog voor het eerst 
gebruik van kaarsen, als een aftelkalender naar Kerst. Hij stond 
aan het hoofd van een missieschool en het verhaal gaat dat zijn 
leerlingen rond december steeds maar vroegen of het al bijna 
Kerst was. Daarom besloot hij een voor de kinderen 
begrijpelijke aftelkalender te maken.  
 

Op een wagenwiel plaatste hij 4 grote kaarsen met 19 kleinere 
kaarsen ertussenin. Elke dag werd een kleine kaars aangestoken, 
elke zondag was een grote kaars aan de beurt. Zo konden de 
kinderen precies zien hoelang het duurde voordat het Kerst was. 
 
Vandaag de dag staan in veel huizen en kerken adventskransen. 
De naam "Advent" komt van het Latijnse woord "adventus", wat 
"komst" betekent. Het is een tijd van verwachting, hoop en 
bezinning. De vier kaarsen staan voor hoop, vrede, vreugde en liefde. Meer dan het aftellen 
draait het nu om het symboliseren van het Licht van de wereld, dat met Kerst naar de wereld 
komt. (www.petrus.protestantsekerk.nl).  
 
Adventslied van Sela: Gaudete  
 
Gaudete in Domino semper! 
 
Al wie verwacht wordt niet teleurgesteld. 
Hij is nabij, dat is ons verteld. 
Zie de schitterende ster aan de hemel staan. 
Onze redding komt eraan. 
 
Wij verheugen ons op Jezus’ komst. 
Heel de wereld, juich en zing het uit! 
Wij verheugen ons op Jezus’ komst. 
Maak een ieder bekend: Jezus komt, Jezus redt. 
 
Al valt de nacht, lijkt alle hoop vervaagd, 
Hij laat ons zien dat de morgen daagt. 
Zie de stralen van de zon, zie de dag breekt aan. 
Onze redding komt eraan. 
(https://www.sela.nl/nieuws/456/nieuw-adventslied-gaudete.html)  

Gaudete in Domino semper 
Verheugt u in de Heer te allen tijde 
  
Sinds de 16e eeuw klinkt in de 
donkere dagen voor kerst een 
hoopvolle tekst uit Fillipenzen:  

“Verheugt u altijd in de Heer, 
ik herhaal verheugt u [...] 
want de Heer is nabij”.  

De Bijbeltekst opent onze harten. 
Nog even en dan vieren we de 
geboorte van Gods zoon hier tussen 
ons mensen. 
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Kerst – een kind is ons geboren  
Als een kind tot ons gekomen, 
zijt Gij ons ongedacht nader,  
nabijer 
dan wij ooit durven dromen. 
Liefde heet uw overmacht. 
 
Uit uw verborgenheid nu aan de dag getreden, 
hebt Gij uw heil gezocht bij mensen, toen en heden. 

(Sytse de Vries)               Lied 495 

 
Toen midden in de wintertijd geen vogel werd gehoord, 

verlieten engelen zingende de hoge hemelpoort. 
Zij daalden langs de sterren neer. 

Hun lied ging over God de Heer,  
dat Hij mensen bemint, mensen bemint, 

in excelsis gloria 
 

De herders in het open veld gezeten rond het vuur, 
vernamen zó dat Jezus was geboren in dat uur, 

de Heiland eeuwenlang verwacht. 
De engelen zongen in de nacht  

dat Hij vrede ons brengt, vrede ons brengt 
in excelsis gloria 

 
Drie oude koningen van ver trotseerden weer en wind   

op zoek naar de geheimen van dit pasgeboren kind. 
Zij bogen zich voor Jezus neer 
en zij verstonden: Hij is Heer 

over leven en dood, leven en dood, 
In excelsis gloria  

 
Wij kinderen van een nieuwe tijd vieren het oude feest 
van Hem die na ons komen zal en voor ons is geweest. 

Hij is geboren in de nacht  
en heeft de wereld 't licht gebracht. 

Zing nu: ere zij God, ere zij God, 
Zegen voor het nieuwe jaar                                                                                           in excelsis gloria. 
 God van hemel en aarde, 

Wij komen tot U, biddend om uw zegen, 
om moed, liefde en kracht.  
Om elkaar te zoeken, lief te hebben en recht te doen. 
Om elkaars waardigheid hoog te houden.     Vrede en alle goeds 

Vul ons met uw wijsheid, met uw geestkracht,   toegewenst voor u, 

tot zegen van degenen die op ons pad zullen komen   en allen die u lief en 

in het jaar dat komt.       dierbaar zijn, 

Tot zegen van onszelf.       Marjolen Veerbeek 


